
MISSION // INSIGHT
NR 02 SEPTEMBER 2025

4 INTERVIEW CHRIS ONDERSTAL

7 LICHT IN DE DUISTERNIS

8’ZIJN VREDE VERANDERT ALLES’



In mijn voorwoord heb ik gekozen voor het thema ‘Vrede’.
Vrede. In een wereld vol onrust, conflicten en onzekerheid 
klinkt dit woord als een diepe hartenwens. Toch mogen wij 
als volgelingen van Jezus Christus weten dat ware vrede geen 
tijdelijke rust is, maar een blijvende werkelijkheid in Hem. 
Jezus zei: Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de 
wereld die geeft (Johannes 14:27).

LEVENSVERANDEREND
In deze editie van ons zendingsblad Mission Insight willen 
we stilstaan bij deze bijzondere vrede - een vrede die de 
grenzen van culturen en continenten overstijgt. Je zult lezen 
hoe Gods vrede levens verandert, hoe mensen in moeilijke 
omstandigheden vrede vinden in Jezus, en hoe die vrede hen 
beweegt om anderen lief te hebben en te dienen

INSPIREREND
Ik hoop dat deze MI uitgave je niet alleen informeert, maar ook 
inspireert. Dat je opnieuw vervuld mag worden van Gods vrede 
in je eigen hart, en bemoedigd wordt om die vrede ook uit te 
dragen - in woord en daad, dichtbij en ver weg.
Laten we samen blijven uitzien naar die dag wanneer Jezus zal 
terugkomen, en ware vrede zal heersen.

In de vrede van Christus verbonden,

Albert den Dekker,
Bestuurslid VPE-Zending 

Wil je het werk steunen, in gebed of financieel? Check 
onze website www.vpe-zending.nl. Donaties kunnen ook 
rechtstreeks overgemaakt worden via de QR-code op pagina 6.

VREDE DIE ALLE VERSTAND TE 
BOVEN GAAT
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Het is zaterdagavond, een uur of 10,  
als ik gebeld word door de nacht-
dienst. Baby B., een klein jongetje 
van nog maar zes weken oud, is 
ziek. Ik slaak een zucht. Er gaat een 
hardnekkig virus rond, en ik ben de 
afgelopen weken vaker op de Eerste 
Hulp geweest dan me lief is. Ik ben 
moe… ik wil niet. Maar ik verman me 
en zeg dat ik eraan kom.

DANKBAARHEID
Anderhalf uur later zit ik in het 
ziekenhuis. In een donkere gang, 
met B. in mijn armen. We wachten op 
de dokter. B. kijkt me aan. Hij heeft 
een indringende blik in zijn ogen. 
Ik aai over zijn zachte haartjes. En 
plotseling springen de tranen me in 
de ogen. Een overweldigend besef 
komt in me op: op dit moment, op 
deze zaterdagavond, in deze donkere 
ziekenhuisgang, ben ik alles voor hem. 
Hij heeft mij zó nodig. Een diepe vrede 
daalt over me neer, dankbaarheid 
stroomt door mijn lijf. Wat een 

voorrecht dat ik er voor deze kinderen 
mag zijn! Ik druk B. dichter tegen 
me aan. Ik weet dat ik voor hem zal 
zorgen, zo lang als dat nodig is. En dat 
ik tegen alles bestand ben, door God 
die me kracht geeft. 

‘EEN DIEPE VREDE DAALT  
OVER ME NEER ’

Marleen Dees werkt sinds 2024 in Johannesburg, Zuid-Afrika 
voor een organisatie die achtergelaten baby’s opvangt en een 
thuis geeft, totdat ze terug kunnen naar hun biologische familie, 
of terecht kunnen in een adoptiegezin.

  Baby’s in het ziekenhuis

Z
U

ID
-A

F
R

IK
A

  
M

A
R

L
E

E
N

 D
E

E
S

IN
TE

R
V

IE
W

  
C

H
R

IS
 O

N
D

E
R

S
TA

L

3



Chris:

‘LIEFDE IS DE GROTE DRIJVENDE 
KRACHT ACHTER AL HET WERK DAT 
WIJ DOEN ’

Chris Onderstal is sinds 2001 werkzaam in Malawi. Met de 
stichting Ahava Ministries heeft ze een kliniek opgericht in het 
dorp Yana, voor medische zorg aan de arme bevolking.  

Hoe ben je in de zending 
terechtgekomen?
“Ik ben gespecialiseerd verpleeg-
kundige obstetrie en gynaecologie. 
Ik was werkzaam in het Leids 
Universitair Medisch Centrum op het 
verloscentrum. In 2000 gaf ik mijn 
leven aan de Heer. Dat was de meest 
bewuste keuze in mijn leven en daarin 
heb ik destijds gekozen dat niet mijn 
wil maar Zijn wil geschiedde. Jezus 
zegt in Johannes 17 vers 18, Zoals 
U Mij in de wereld hebt gezonden, zo 
zend ik ook hen de wereld in.   

Die wereld werd voor mij Malawi.
Ik ben in verschillende provincies 
en projecten in Malawi werkzaam 
geweest. Sinds 2005 werk ik in 
de provincie Chikhwawa. Deze 
provincie typeert zich door haar 
hoge temperaturen, gevaar voor 
overstromingen gedurende het 
regenseizoen en grote armoede onder 
de bevolking. In 2010 kon ik samen 
met de Heer en een groep van trouwe 
betrokkenen een organisatie beginnen 
onder de prachtige naam Ahava, met 
als doel om een kliniek te bouwen. 
Ahava is het Hebreeuwse woord voor 
liefde. Liefde is de grote drijvende 
kracht achter al het werk dat wij doen. 
Met deze naam laten we zien dat we 
het werk ten diepste voor de Here 
God doen.”

Waaruit bestaat jouw werk?
“Mijn werkzaamheden voor Ahava 
zijn zeer veelzijdig. Formeel ben 
ik de directeur, wat in de praktijk 
‘manusje van alles’ inhoudt. Ik doe 
de administratie, de communicatie, 
ik stuur het team aan, zorg voor de 
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bevoorrading en indien nodig verleen 
ik hand en spandiensten in de kliniek.
Alle projecten op Ahava hebben 
een link met de kliniek. In de 
kliniek dragen we zorg voor goede 
voorlichting, behandeling en 
bestrijding van ziekten als malaria, 
bilharzia, cholera en HIV/AIDS.”

Kun je iets vertellen over het gebied 
waar je werkt?
“Armoede, werkeloosheid, alcohol-
verslaving en heel veel kinderen 
die niet naar school gaan typeren 
de omstandigheden voor dit dorp 
en de dorpen om ons heen. Ahava 
is een baken van licht en leven en 
we bidden, geloven en vertrouwen 
dat dit Licht mensenharten en 
omstandigheden zal veranderen.  

Het is een lange en geen gemakkelijke 
weg maar dat is ons ook niet beloofd. 
God gaat door. 

Gisteren is voorbij, morgen komt 
nog en vandaag helpt de Here. Deze 
woorden typeren mijn leven hier in 
Malawi. In het verleden frustreerde 
het mij dat mijn plannen vaak heel 
anders verliepen dan hoe ik het 
bedacht had. Ik kan en mag plannen 
maken maar de Heer is degene die er 
richting aangeeft. Hij is onze Leidsman 
en Hij zal ons leiden!”

Waarvoor mogen we bidden?
“Voor alle programma’s op Ahava en 
iedereen die daarbij betrokken is: de 
kliniek, de ouderenprogramma’s, de 
schoolkinderen, de Bijbelclub; dat 
we Gods licht zullen laten zien en tot 
zegen mogen zijn.” 
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LICHT IN DE DUISTERNIS

  Moira aan de trapeze

“De artiestenwereld is een 
interessante maar ook donkere 
wereld. Een wereld waarin mensen 
openstaan voor alles wat geestelijk 
is, behalve voor God. Ik zie van alles 
en nog wat voorbijkomen op het 
podium, maar wat me erg opvalt is 
de wanhoop die er heerst over een 
wereld die ten onder gaat. Er heerst 
een enorme afkeer van de rooms 
katholieke kerk en dus ook van God. 
Hij komt vaak voorbij tijdens de solo’s, 
maar meestal niet op een positieve 
manier. Mijn doel is om iets anders op 
het podium te laten zien: om te laten 
weten dat er wel degelijk hoop is.

DIEPE VREDE
Ik word me er steeds meer van be-
wust hoe belangrijk het is om hoop 
te hebben. Te weten dat er een einde 
komt aan ons lijden. En wat een zegen 
dat Jezus, toen Hij wegging, ons zijn 
vrede heeft gegeven – een vrede die 
niet te onderschatten is. Vrede diep 
vanbinnen. We hoeven ons geen zor-
gen te maken over wat de toekomst 
brengen zal, want Hij is erbij.” 
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Moira van der Bijl is werkzaam als circusartiest in Zwitserland 
en als kok in Frankrijk. Ze woont in een intergenerationele 
woongemeenschap met als doel relaties op te bouwen met  
de bewoners.

7



“Hoewel ik Est van geboorte ben, 
kwam mijn roeping tijdens mijn studie 
aan een Bijbelschool in Nederland. 
Een paar jaar geleden sloot ik me aan 
bij een jonge kerkplanting genaamd 
Ruut, trouwde, en in januari 2025 
verwelkomden we onze zoon, Eleasar 
– ‘God heeft geholpen.’ Deze naam 
werd werkelijkheid toen Eleasar 
zijn eerste week in de neonatologie 
doorbracht. In dat kwetsbare moment 
ervoer ik Gods vrede op een diep 
persoonlijk niveau – Zijn beloften 
hielden me staande.

VERBONDENHEID
Vorig jaar begon ik een gospelkoor  
te leiden als outreach-instrument.  
Via concerten en gemeenschaps-
activiteiten hebben we contacten 
opgebouwd met mensen die Jezus 
nog niet kennen – en zelfs met 

hun families. Repetities zijn een 
plek geworden waar lasten worden 
verlicht. De koorleden komen 
misschien met zorgen en verdriet, 
maar ze vertrekken met vreugde en 
een gevoel van verbondenheid. 

De grootste vreugde brengt 
een vrouw, Kadi, die zich heeft 
aangesloten bij onze connectgroep 
waar we samen de Bijbel lezen. Zij 
wandelde niet met de Heer, maar 
zet nu haar eerste stappen. Ze zegt 
dat Jezus haar vrede en kracht heeft 
gegeven om moeilijke beslissingen 
te nemen, wat haar leven heeft 
verbeterd en haar vreugde heeft 
teruggebracht. Haar transformatie 
herinnert me eraan: waar Jezus ook 
is, zijn vrede volgt – en die vrede 
verandert alles. 

‘ZIJN VREDE VERANDERT ALLES’

Ragne Ülevain is sinds 2017 werkzaam in Estland waar ze zich 
geroepen weet om de lokale aanbiddingsdienst te inspireren en 
toe te rusten.
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Wil je een (extra) donatie doen, scan 
dan de QR code om direct online te 
doneren, of ga naar  
www.vpe-zending.nl/go/doneer/
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Organisatie
VPE Zending (voorheen OWZ) 
is opgericht in 1936 en is een 
partnerorganisatie van de VPE. 
De stichting is een faciliterende 
en adviserende organisatie in het 
totale traject van voorbereiding en 
uitzending naar en terugkomst van 
het zendingsveld.
VPE Zending heeft een ANBI status, 
zie hiervoor www.vpe-zending.nl
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“Menno gaat weer naar Afrika voor evangelisatie 
en training van leiders. Dit keer niet in Rwanda 
maar in Oeganda en veel leiders uit Rwanda 
zullen dan daar naartoe komen. In Rwanda zijn 
nog altijd duizenden kerken gesloten door de 
overheid, om onduidelijke redenen. Evangelisatie 
is verboden en het organiseren van conferenties is 
heel ingewikkeld geworden vanwege de speciale 
vergunning die daarvoor nodig is. Bid jij mee voor 
zalving van Gods Geest en voor een krachtige 
aanraking van de mensen in Afrika?

VERWACHTINGEN
In Frankrijk worden we steeds vrijmoediger om te 
evangeliseren en hebben we hoge verwachtingen. 
De Heer is aan het werk in Europa, veel in 
Nederland maar ook in Frankrijk is een beweging 
in gang gezet, vooral bij de jeugd en bij de 
jongvolwassenen.” 

Menno en Anje Menninga zijn al bijna 
45 jaar werkzaam als zendelingen 
in Frankrijk. Daarnaast gaat Menno 
regelmatig op zendingsreis naar Rwanda. 

‘DUIZENDEN KERKEN 
ZIJN GESLOTEN’
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